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Welkom en afkondigingen  

 

Zingen:   Vul dit huis met uw glorie  

Vul dit huis met Uw glorie.  

Vul dit huis met Uw glorie.  

Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 

 

Want alles is door U  

en alles is tot U,  

openbaar aan Uw heerlijkheid. 

 

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

 

Stil gebed  

 

Votum en groet  

 

Zingen: Hoe groot is uw trouw, o Heer (Kom, zing voor de Heer)-  opwekking 708  

1. Kom, zing voor de Heer, 

die eeuwig regeert, 

die nooit veranderen zal. 

 

2. Onfeilbaar eerlijk, 

onpeilbaar goed; 

Zijn Woord houdt eeuwig stand. 

Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

 

Refrein: De Hemel juicht, uw Kerk getuigt: 

'Groot is uw trouw, o Heer!' 

Van eeuw tot eeuw belijden wij: 

'Groot is uw trouw, o Heer! 

 

3. Alles verandert, 

maar U blijft gelijk; 

uw koninkrijk kent geen eind. 

Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 

 

4. En wat U beloofd hebt, 

dat zult U ook doen; 

Uw trouw is voor altijd. 

Wij vertrouwen U altijd. 

 

5. Van generatie tot generatie 

nooit liet U ons in de steek. 

Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 

die was, die is en die komt. 

 

(Refrein 2x) 

 

 

6. 'Groot is uw trouw, o Heer! 

Mijn God en Vader! 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah! 

 



Geloofsbelijdenis  

 

Zingen:  U bent heilig   

(m) U bent heilig 

(v) U bent heilig 

(m) U bent machtig 

(v) U bent machtig 

(m) U bent waardig 

(v) U bent waardig 

(m) eer en ontzag 

(v) eer en ontzag 

(m) Ik wil volgen, 

(v) Ik wil volgen, 

(m) ik wil luist’ren, 

(v) ik wil luist’ren, 

(m) van U houden, 

(v) van U houden, 

(m) iedere dag. 

(v) iedere dag.

Ik wil zingen 

 U die Koning bent 

en juichen; 

 en de hoogste Heer, 

in aanbidding 

 U de Machtige 

mij buigen. 

 Kwam op aarde neer. 

 

U de Heer 

 Als Immanuël, 

aller heren, 

 God zal met ons zijn’, 

U bent mijn God 

 als het Lam van God, 

wil ik eren. 

 Zo volmaakt en rein. 

 

Ik wil zingen 

 U die leven geeft, 

en juichen; 

 mij bevrijding bracht 

in aanbidding 

 en voor eeuwig leeft, 

mij buigen. 

 U hebt alle macht. 

 

U de Heer 

 U de alfa, omega, 

aller heren, 

 eens zal ik U zien; 

U mijn God 

 U, mijn Meester, Messias 

wil ik eren. 

 Verlosser en Vriend. 

(allen) 

U bent mijn Vredevorst en 

Ik leef alleen voor U. 

 

Gebed om opening van het Woord  

 

 

 

 

 



Schriftlezing:  Johannes 6:44-69  
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen    

   opstaan op de laatste dag. 
45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van   

   de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 
46 Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien. 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 
51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven   

   in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de   

   wereld. 
52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? 
53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen  

    niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 
54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan  

   op de laatste dag. 
55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 
56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 
57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven  

   door Mij. 
58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben  

   en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 
59 Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm. 

 

Veel discipelen verlaten Jezus 
60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 
61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u  

    hier aanstoot aan? 
62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 
63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek,  

   zijn geest en zijn leven. 
64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. (Want Jezus wist van het begin af wie het waren die  

   niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.) 
65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn  

   Vader gegeven is. 
66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. 

 

 

 



De belijdenis van Petrus 
67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van  

   eeuwig leven. 
69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. 

 

Collecte 

 

Zingen:  Psalm 27:4 ( weerklank)  

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden, 

zodat mijn vijand mij niet grijpen kan. 

Zij zijn gemeen en kennen geen genade. 

Verijdel, HEER, hun sluwe aanvalsplan.  

Als ik niet vast geloofd had in de Heer, 

was ik er hier op aarde al niet meer. 

Hoop op de HEER, vertrouw en wanhoop niet. 

Wacht vastberaden, wacht tot u Hem ziet. 

 

Verkondiging:  Geloof, wat brengt het me...?   

 

Zingen:  Psalm 68:10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

zelfs bij het naad'ren van den dood, 

volkomen uitkomst geven. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

 

 

 

 

 



Slotzang:  Bouw uw koninkrijk (indien mogelijk staande) 

1. Kom, vestig Uw gezag 

wees Koning in ons hart. 

Herstel Uw beeld in ons 

onthul Uw doel met ons. 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 

een laaiend vuur in onze ziel 

Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien. 

Wij zijn Uw kerk 

Heer, maak ons sterk in U 

  

2. Wij dorsten naar Uw rijk 

en Uw gerechtigheid 

U schakelt ons nu in 

en geeft ons leven zin: 

gevangen harten worden vrij, 

verslagen mensen troosten wij; 

zelfs blinden zien Uw heerschappij. 

Wij zijn Uw kerk 

Hoor ons gebed en kom!

Refrein:  

Bouw Uw koninkrijk. 

Zet het kwaad te kijk. 

Toon Uw sterke hand. 

Kom, herstel ons land. 

Vul Uw kerk met vuur. 

Win dit volk terug. 

Heer, dat bidden wij 

tot Uw koninkrijk verschijnt 

3. Uw ongetemde kracht 

verslaat de helse macht. 

Uw ongekende pracht 

vernieuwt en sterkt ons hart. 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 

leer ons te doen wat U ons vraagt, 

vol van Jezus' liefde en Zijn kracht. 

Wij zijn Uw kerk 

Heer, doe Uw werk door ons

 

 

 

Zingen: Jezus alleen ik bouw op Hem  

1. (allen) Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  

Door stormen heen hoor ik zijn stem,  

dwars door het duister van de nacht. 

 

Refrein 

 

 

2. (allen) Zijn woord van liefde dat mij sust  

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  

Mijn vaste grond, mijn fundament;  

dankzij zijn liefde leef ik nu.  

 

3, (v) Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in kwetsbaarheid.  

Oneindig veel hield Hij van mij,  

leed om mijn ongerechtigheid.  

 

 

4. (allen) Door zijn offer werd ik vrij,  

Hij droeg mijn straf,  

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn 

heerschappij;  

dankzij zijn sterven leef ik nu.  

 

5. (m)  Daar in het graf, in dood gehuld,  

leek al zijn macht tenietgedaan.  

Maar, o die dag, dat werd vervuld:  

Jezus, de Heer is opgestaan!  

6. (allen) Sinds Hij verrees in heerlijkheid  

ben ik van vloek en schuld bevrijd.  

Ik leef in Hem en Hij in mij;  

dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.  



7. (allen) Geen levensangst, geen 

stervensnood;  

dat is de kracht, waar ik in sta.  

Van eerste stap tot aan de dood  

leidt Hij de weg waarop ik ga.  

 

8. (allen) Geen duivels plan of aards bestaan  

kan mij ooit roven uit zijn hand.  

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  

in die verwachting houd ik stand.  

In Hem alleen, in Hem alleen! 

 

Zegen  

 

Zingen: Gebed om zegen ( Sela)  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

  

Vader, maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

  

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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Hoeveel wij ook leren, wij mogen nooit afwijken van de basisprincipes. 

Jezus Christus zal altijd de Zoon van God blijven en Zijn offer voor onze zonden is blijvend.  

Geen enkele waarheid kan ooit ingaan tegen dit onderwijs van de Bijbel. 

Johannes moedigt ons aan vast te houden aan de waarheid in Christus, groei in de kennis over de Here. 

 


